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Een nieuwe naam
door Arie van der Stoep

Ik heb iets moois voor je! Of eigenlijk, God heeft iets moois voor je. Voor nu en voor de

toekomst! Jezus zegt: Wie overwint (= wie tot het einde toe volhardt in het geloof - AvdS), ..., Ik

zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand

weet, dan die hem ontvangt. (1)

Weet je wat dat betekent? Aan een naam is een persoon verbonden. Mijn naam herinnert mij aan wie

ik was. Aan de positieve kanten en negatieve kanten van mijn leven en karakter. Aan mijn kwaliteiten en

overwinningen en aan mijn zwakheden, fouten, zonden, vergissingen.

Misschien vind je het raar, als ik het zeg, maar dat alles is voorbij. Er is iets nieuws voor in de plaats

gekomen. Tenminste, bij God! Ik zie nog vaak mijn oude ik. Ik heb strijd. Er is verleiding. Ik faal. Maar

God ziet het anders.

Mijn geschiedenis

God ziet mij door Jezus heen: Zo is dan wie in Christus is (= wie in Hem gelooft - AvdS), een nieuwe

schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. (2) Ik zie dat er nog veel aan mij moet

veranderen, maar God ziet mij als een nieuw iemand.

Dat gaat Hij bevestigen. Jezus gaat mij een witte steen geven. Die steen staat voor iets, namelijk voor

mijn geschiedenis. Het is een gedenkteken (3) dat mijn leven voorstelt.

En hoe ziet mijn leven er volgens die steen uit? Wit, helemaal wit! Hij vertelt mijn geschiedenis zoals

Gód die ziet. Een leven zonder zonden of falen, maar gaaf, rein, smetteloos, volmaakt en gericht op het

doel ervan. Onvoorstelbaar, hè!

Vergeten

Daar komt nog iets moois bij. Mijn huidige naam verbindt mij met het oude. Ook dat heeft Jezus

veranderd. Hij geeft mij niet alleen die steen, een nieuwe geschiedenis, maar vermeldt op die steen ook

een naam, een nieuwe naam, waarmee Híj mij noemt.

Die naam vertelt wie ik ben voor Hém, hoe Hij mij ziet en wat ik voor Hem beteken. En dat is een

geheim tussen Hem en mij.

Straks gaat Hij mij dat zichtbaar geven. In de hemel al of anders bij zijn terugkomst. En als wij, kinderen

van God, elkaar dan ontmoeten, zullen wij voor elkaar verrassende, nieuwe personen zijn. We zullen

geen oude, pijnlijke herinneringen aan elkaar hebben. (4) Die zijn voorbij, vergeten. Niemand zal ooit

nog kunnen terugkijken op wat vroeger was! (5)

Nog veel meer over je toekomst met Jezus vind je in mijn boek

‘Komt de christen voor Gods troon?’

Bestel het hier ... .

Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 2:17b.
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Wie overwint (= wie tot het einde toe volhardt in het geloof - AvdS), ... Ik zal hem een witte steen geven

en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.

(2) 2 Korintiërs 5:17.

Zo is dan wie in Christus is (= wie in Hem gelooft - AvdS) een nieuwe schepping: het oude is

voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

(3) Jozua 4:6b-7.

... Wanneer jullie kinderen later vragen: Wat hebben deze stenen voor u te betekenen? dan zullen jullie

tegen hen zeggen: Dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond van

de HEER; ... daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos.

(4) Openbaring 21:4.

En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag,

noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen (van deze aarde en van deze tijd - AvdS) zijn

voorbijgegaan.

(5) Jesaja 65:17.

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden,

het zal niemand in de zin komen.
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